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voor interviews!
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Titel: Het allene Meisje

Een prachtige graphic novel over 
(uitgestelde) rouw. Aangrijpend 
en mooi tegelijkertijd.

“Mijn verhaal had tijd en durf 
nodig. Ik schaamde me er 
eigenlijk voor. Vond mezelf 
mislukt, een aandachttrekker, 
een aansteller.”

Dit verhaal is voor mensen die 
jong dierbaren verloren en daar 
stil en teruggetrokken van zijn 
geworden. 
Veel pubers worden opstandig, 
zetten zich af en vechten voor 
zichzelf. Maar er zijn ook 
kinderen en pubers die maar 
niet ontdekken wie ze zijn. En 
die het maar niet goed lukt om 
te gaan leven. 
En dit verhaal is natuurlijk ook 
voor degenen die naast mensen 
met verlies leven. Om iets beter 
te begrijpen.



P E R S B E R I C H T 

Waarom dit boek?

Wilt u een recensie-exemplaar ontvangen of een afspraak met de auteur maken? 

Bel met Jan-Willem Gerth, 06 244 155 11 of mail naar info@vanbrugboeken.nl 

www.vanbrugboeken.nl 

Hendriek Mulder tekent in een 
volstrekt unieke graphic novel het 
moeizaam repareren van 
emotionele schade. Het is een 
uniek en persoonlijk verhaal, 
maar herkenbaar voor iedereen 
die als kind of puber is 
opgegroeid in een gezin waar 
gevoelens ontkend of 
weggewuifd werden.

Hendriek: “Mijn start was een 
ongelukkige, vertelde mijn 
vader. Nog voordat ik twee 
jaar was overleed mijn 
moeder. Zij was de eerste in 
de rij. Pas toen ik volwassen 
was, is me door verschillende 
mensen verteld dat dit een 
levens-bepalende gebeurtenis 
was. 
Maar voor mij was en is het 
gewoon een feit. Je weet niet 
wat je mist. Je weet niet óf je 
wat mist. Je bent er gewoon.”
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