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Titel: Dwaaldoelen

Een boek vol prachtige anekdotes.

Dwaaldoelen is geen gewone 
wandelgids. Het beschrijft 30 
bijzondere plekken in het mooie 
West Den Haag waar je op eigen 
tempo en in eigen volgorde 
naartoe kunt lopen. Zo kun je 
genieten van de rijke 
geschiedenis en de verborgen 
parels van West Den Haag.

Ommetjes en wandelingen 
naar plekken in West Den 
Haag met een bijzondere 
geschiedenis..

Voor wie een wandeling vanuit 
een bepaalde interesse wil 
maken, zijn de verhalen gerang-
schikt op zes thema’s:
• drama
• politiek
• vrouwen
• de eerste
• de Tweede Wereldoorlog
• speciaal voor kinderen.
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Christianne over Den Haag:

Waarom Dwaaldoelen?
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Christianne: “Opeens leefden we in 
coronatijd. Thuiswerken,  mondkapje, 
niet naar theater, museum of 
restaurant, en kinderen niet naar 
school. We zaten binnen en konden 
en mochten bijna niks. En dus gingen 
we massaal… wandelen.

Ook ik ging ommetjes maken, tussen 
het thuiswerken door en in het 
weekend. Een half uurtje een beetje 
dwalen door de buurt. En toen vielen 
me ineens allerlei prachtige dingen 
op die ik in de dertig jaar dat ik hier 
woon, nooit eerder had gezien. Die 
wilde ik delen! En dus startte ik in 
december 2020 met ‘dwaaldoelen’: 
berichten aan vrienden en bekenden 
die op wandelafstand wonen van 
mijn huis in Den Haag.”

Op ‘zwarte zaterdag’ gaan we met z’n 
allen naar Frankrijk, in de file voor de 
tolpoortjes van de péage staan. Voor wie 
minder ver wil reizen voor een tolpoortje: 
in Den Haag hebben we er al eeuwen één. 
Hij staat tegenover de katholieke 
begraafplaats aan het begin van het 
weggetje door het Scheveningse bos.

“Wie door Den Haag loopt, loopt niet zomaar in het nu, maar wandelt door de 
geschiedenis. Wat nu gewoon een mooi woonhuis lijkt, is ooit gebouwd om de 
man van koningin Wilhelmina een beetje op het rechte pad te houden, werd 
daarna een kantoor van waaruit in de Tweede Wereldoorlog de deportaties van 
de joden werden georganiseerd en is nu gewoon een prachtig huis van een 
gezin. Als je dat allemaal weet kijk je toch anders naar zo’n huis en wordt zo’n 
ommetje een stuk interessanter.”


	Dia 1
	Dia 2

