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Titel: Dwaaldoelen (deel 2)

Een boek vol prachtige anekdotes.

Dwaaldoelen is geen gewone 
wandelgids. Het beschrijft 30 
bijzondere plekken in het mooie 
West Den Haag waar je op eigen 
tempo en in eigen volgorde 
naartoe kunt lopen. Zo kun je 
genieten van de rijke 
geschiedenis en de verborgen 
parels van West Den Haag.

30 nieuwe wandelingen naar 
plekken in West Den Haag 
met een bijzondere 
geschiedenis.

Voor wie een wandeling vanuit 
een bepaalde interesse wil 
maken, zijn de verhalen gerang-
schikt op zes thema’s:
• Indisch Den Haag
• De eerste...
• Industrieel erfgoed
• WO-II
• Kunst
• Architectuur



Christianne over Dwaaldoelen (deel 2):

Het eerste automatische 
stoplicht van Europa
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In 1928 werd in Den Haag het 
allereerste automatische stoplicht 
van Europa geplaatst! In Amsterdam 
stonden al verkeerslichten, maar die 
waren niet automatisch, een agent 
moest ze van groen op rood zetten. 
De Hengelosche Electrische en 
Mechanische Apparaten Fabriek had 
het apparaat ontwikkeld. Op de 
kruising Laan van Meerdervoort en 
Anna Paulownastraat waar voet-
gangers, fietsen, auto’s, koetsen, 
karren en een tram de weg deelden, 
kwamen grote ronde borden. Daarop 
draaiden een spiraalvormige rode 
neonlamp en een spiraalvormige 
groene neonlamp in elkaar. De rode 
lamp ging langzaam van buiten naar 
binnen uit en dan sprong de groene 
cirkel aan die langzaam van buiten 
naar binnen doofde.

“Als ik denk aan het woord ´doorlopen’, hoor ik in mijn hoofd de stem van mijn 
moeder: ‘Dóórlopen!!!’ De irritatie over het getreuzel kon ze niet onderdrukken; 
ze was het zat om te wachten op het meisje dat altijd om zich heen keek, iets zag 
wat haar aandacht trok en dan dus weer bleef stilstaan. En dat is precies wat ik 
heb gedaan na het schrijven van de eerste verhalen over dertig dwaaldoelen in 
West Den Haag: ik ben doorgelopen en stil blijven staan bij dingen die mijn 
aandacht trokken. En zo zijn er dertig nieuwe verhalen over plekken in West Den 
Haag die de moeite waard zijn om naartoe te lopen.”
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